
 
 

 
In ’t SMIK geloven we dat iedereen zijn plaats heeft. Ieder van ons 

heeft een eigen karakter, zijn eigen ‘zijn’. 

 
Bovendien willen we allemaal groeien. Geloven in groeikansen is de 

kracht van onze school. We hebben oog voor de noden van iedereen. 
Omdat jij en ik uniek zijn, verliezen we niet uit het oog wat onze 

sterktes en zwaktes zijn. Voor ons is het belangrijk dat iedereen 
zichzelf én elkaar leert aanvaarden. 

 
We groeien niet alleen op als individu, maar doen dat samen. In ’t 

SMIK helpen we elkaar en leren we van elkaar. Bij ons op school 
stippelen leerlingen hun eigen toekomst uit. We maken ze eigenaar van 

hun persoonlijk leertraject. 
 

Kortom: in ’t SMIK ben je nooit alleen. We zijn samen en voor elkaar in 
de weer, elke dag opnieuw, om van onze school een warme familie te 

maken waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. 


